
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuwsbrief 
Eben-Haëzerschool  

 

Nr.9 

16 januari 2023 

 

Voorwoord Agenda 

Data 2022-2023  

1 februari Koffie-avond groep 5 

6 februari Studie-middag - kinderen 
om 12.00 uur vrij 

7 februari Ouderavond over PR en 
Communicatie 

Aanwezigheid  

Hans Roodbeen 
 

16 t/m 20 januari Ma/wo/do 

23 t/m 27 januari Di/do/vr 

Voor alle data geldt: bij leven en welzijn! 
 
Zoals u hebt kunnen zien, is ook de agenda in Parro 
verder gevuld tot het einde van het schooljaar. 
Mochten er wijzigingen zijn, dan laten wij dat weten via 
de nieuwsbrief of via Parro. 
 

We zijn al halverwege de maand, maar toch maak ik nog 

graag van de gelegenheid gebruik om u Gods zegen toe te 

wensen voor het nieuwe jaar. Wat het jaar gaat brengen 

is ons onbekend, maar wanneer we mogen gaan in de 

weg die De Heere wijst, dan mogen we, Zijn belofte, Zijn 

zegen verwachten. Aan het begin van dit jaar stonden we 

met de collega’s stil bij Spreuken 3:6,: 

 

Ken Hem in al uw wegen, en Hij zal uw paden recht maken. 

 

De Heere onze God in al onze wegen kennen. Wanneer 

we werken, wanneer we vrij zijn, wanneer we naar school 

gaan, altijd. En de belofte, die Hij geeft is zo waar. Hierop 

steunen en vertrouwen we ook weer voor het nieuwe jaar 

dat voorligt. Veel schoolzaken vragen onze aandacht, 

mooie en fijne dingen, soms ook moeilijke en verdrietige, 

maar wanneer we zo het jaar in gaan, kunnen we het jaar 

ook door. 

Tot slot: Er is vorige week een korte enquête uitgegaan. 

Voor zover u daar nog niet op hebt gereageerd, zou u dat 

alsnog willen doen?  

En anders hartelijk dank voor uw reactie!  

    Meester Roodbeen 

Collecte kerstviering  

Bij de Kerstviering is er gecollecteerd voor stichting Gave. 

Hier hebben we € 257,75 voor op gehaald. Hartelijk dank! 

Het bedrag zal worden overgemaakt.  

Dinsdag 10 januari was de koffieavond voor groep 7. Een 

informele avond met ouders en leerkrachten over de 

stappen die gemaakt worden naar het voortgezet 

onderwijs. Het was fijn om met elkaar van gedachten te 

wisselen en de verbinding te voelen met elkaar.  

De vragenpot was een mooie richtlijn voor de 

gesprekken die we met elkaar hebben gehad. Fijn dat er 

zoveel ouders waren! Bedankt voor jullie komst! 

Terugblik koffie avond groep 7 

Lief en leed 

Bij de familie Stolk is op  22 december een dochter 

geboren. Victoria is het zusje van Nathan (groep 5), 

Noralyn (groep 3) en George (groep 2).  

 

Op 10 januari heeft Marco Roseboom (groep 1) een zusje 

gekregen: Gerrynde.  

Beide gezinnen feliciteren we van harte met de geboorte 

van hun dochter en lieve zusje en we wensen hen toe dat 

Victoria en Gerrynde mogen opgroeien tot eer van hu n 

Schepper: “Ik zal met al mijn hart den Heer’, blijmoedig 

geven lof en eer!” 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

School niet bereikbaar?  
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Welkom groep 1b 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afscheid meester Slootweg 

 
Meester Slootweg heeft dinsdag 20 december afscheid 

genomen. Namens de ouders is er een bos bloemen en 

een cadeaukaart aangeboden.  

Na de kerstvakantie is er een tweede groep 1 gestart, 

groep 1b. Deze groep is op maandag, dinsdag, 

donderdag en vrijdagmorgen op school.  

 

We heten de volgende kinderen van harte welkom: 

Louise van den Broek, Sophie Blotenburg, Sophie Bulten,  

Liselot Duifhuizen, Olivia van de Klippe, Zippora Klijnsmit 

Meason Mol, Iséla Strijbis, Sven Thomassen en Eva van 

de Wetering!  

Welkom in groep 1b en we wensen jullie, samen met 

jullie juf (voor wie ook alles nieuw en een beetje 

spannend was), een fijne tijd toe bij ons op school.  

 

Welkom 

Bericht vanuit de Pilot 

De kerstvakantie is voorbij en dat betekent, dat uw kind 

weer naar school gaat. Het kan zijn dat uw kind veel zin 

had om naar school te gaan. Toch kan het ook 

voorkomen dat school wordt gezien als iets wat 

spannend is of niet fijn. De eerste signalen kunnen zijn 

dat een kind begint met lichamelijke klachten, zoals 

buikpijn of hoofdpijn. Ook kan het zijn dat een kind 

helemaal niet meer naar school wil gaan en hierbij 

emotioneel gedrag laat zien. Als ouders kan het dan 

zoeken zijn hoe je hiermee omgaat.  

 

Als een leerling spanning ervaart voor school, is dit vaak 

niet zonder oorzaak. Het is dan ook belangrijk om de 

spanningsklachten bij een leerling serieus te nemen. 

Hoe langer je wacht met deze signalen op te pakken, hoe 

groter de kans is dat de stress-, angst- en/of depressieve 

gevoelens voor school toenemen.  

 

Wanneer u als ouder bovenstaande herkent en/of 

andere vragen heeft rondom het welzijn van uw kind, 

neem dan gerust contact op met de leerkracht of IB'er. 

Vanuit de pilot kunnen we vrijblijvend met u 

meedenken. Arjan Slootweg was eerder als IB-er bij de 

pilot betrokken maar hij is vanaf 1 januari vervangen 

door Jenneke Mol.  

 

Jenneke Mol (IB'er), Willeke van Laar (SMW) en Melissa 

Middelkoop (AH) 

 

Geschreven door de secretaresse en voorzitter: Thirza en 

Karlijn. In onze vergaderingen mag je je mening geven 

over SterkWerk. We doen een leuk spelletje tussendoor, 

en we zorgen ervoor dat er geen ruzie komt. En aan het 

eind bespreken we of het goed gegaan is. 

Wij hebben een interview gedaan met een paar 

klasgenoten.  

Sfeermaker: Joëlle en Anna G: Wij doen spelletjes 

tussendoor, om het gezellig te houden. Meestal 3x in de 

week, soms elke dag. We wisselen in de vergadering met 

de beweegcoaches af.  

Vitrine-ontwerpster: Hannah. Het is heel leuk want je kan 

leuke dingen maken met ze allen. En je bent bezig met 

andere kinderen en dan kun je ze beter leren kennen. Je 

bent creatief bezig.  

Quizmaster: Lisa en Jouke. Wij houden van quizzen 

maken. Wij vinden het leuk om kinderen uit te dagen met 

lastige vragen.  

Beweegcoach: Alexander. Ik hou van sporten. Ik hou van 

spelletjes doen 

 

Sterk Werk groep 6 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

WELKOM in de schoolbibliotheek! 

Vanaf deze week mag ook groep 3 een boek komen 

lenen in de schoolbibliotheek. Verder is er rondom het 

betalen van een boete iets gewijzigd.  

Daarom voor alle ouders hierbij nog een keer de 

biebregels! 

 

V De schoolbibliotheek is voor alle leerlingen van 

groep 3 t/m 8 (groep 3 vanaf januari). Elke 

maandagmiddag kun je gratis een boek komen 

lenen. 

V Je mag het geleende boek 3 weken houden (let 

op het datumstrookje in het boek). 

V Voor elke week dat het boek te laat is 

ingeleverd, wordt € 0,20 te laat-geld gerekend. 

Vakanties tellen niet mee. Je krijgt een briefje 

mee met daarop de boete. In januari en juni 

sturen we een herinnering per mail of app. 

Wanneer deze niet betaald wordt, komt er een 

betaalverzoek via Schoolkassa. Er wordt dan € 

0,40 extra berekend. Heb je € 0,80 of meer 

boete, dan kun je pas weer een boek lenen als 

de boete is betaald. 

V Als je het boek uit hebt, neem het dan mee naar 

school en leg het in de klas. 

Je hoeft niet tot maandag te wachten om het boek in te 

leveren. 

V Zorg goed voor je bibliotheekpasje, laat het 

voorin je boek zitten en vouw/verfrommel het 

niet. Is de pas kwijt of defect, dan zijn de kosten 

voor een nieuw pasje € 0,50. 

V Wees zuinig op de boeken: vervoer ze in een tas 

en zorg voor schone handen! 

 

Veel leesplezier! 

 

Namens de biebmoeders: 

Arianne Budding, Jolanda Maljaars, Susan Roosenburg 

en Netty vd Wetering 

 

Vanuit de bibliotheek De oudertelefoon 
Soms wordt het thuis gewoon even te veel. Of mist u 

iemand om mee te sparren, of uw verhaal aan kwijt te 

kunnen. De Oudertelefoon biedt sinds mei 2020 gratis en 

anonieme ondersteuning aan alle opvoeders in 

Nederland. U kunt met hen bellen en chatten over alles 

dat te maken heeft met ouderschap en opvoeden. Hun 

slogan is ‘Zeg het gewoon. De Oudertelefoon.’. 

Opvoeden is niet altijd makkelijk, voor niemand! Weet 

dat u hierin niet alleen bent, en een beroep kunt doen op 

deze hulplijn voor een luisterend oor en een frisse blik op 

de situatie. De Oudertelefoon is iedere doordeweekse 

dag en avond te bereiken via 085 130 46 58 (telefoon) en 

oudertelefoon.nl (chat). 

Bijgevoegd een flyer van de oudertelefoon. 

 

Bijbel/psalmrooster 

Op verzoek van verschillende ouders plaatsen wij 

voortaan hier het rooster met daarin de onderwerpen 

voor de Bijbellessen. Ook zetten wij hier de te leren 

psalmen/catechismus in. 

 

16-27 jan 

Groep 1  

Ps 105:5 

16-27 jan 

Groep 2 

Ps 17:3 

16-20 jan 

Groep 3-5 

Ps 117:1 

De kananese vrouw 

De genezing van de doofstomme 

Het tweede broodwonder 

16-20 jan 

Groep 6-8 

Gr 6: Ps 35:1  

Gr 7/8: HC vr 96 

Laat de kinderen tot mij komen 

De rijke jongeling 

Arbeiders in de wijngaard 

23-27 jan 

Groep 3-5 

Ps 143:10 

De blinde genezen 

De belijdenis van Petrus 

De verheerlijking op de berg 

23-27 jan 

Groep 6-8 

Gr 6: Ps 36:3 

Gr 7/8: HC vr 97 

Bekering van Saulus 

Saulus als prediker 

Uitgezonden met Barnabas 

 

https://shoutout.wix.com/so/06OMRmfqq/c?w=HTKQeKnhVM5wBNdE9hPyUlOEXUyLJeUSuOA4rIGCzJo.eyJ1IjoiaHR0cDovL291ZGVydGVsZWZvb24ubmwiLCJyIjoiMzQzNzYzNDgtNzdlNi00ZmQzLWE4OTAtNmVmZDBmNjJlYzM0IiwibSI6Im1haWwiLCJjIjoiMjVlNTZlZWUtOTZiZC00MzI1LTlkNjktNTUwZjYxMWI4ZDNlIn0


    


